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Schri jf nu zelf een couplet .  De leukste coupletten vormen samen jul lie 
eigen carnavalsnummer!  Tip:  Probeer er een grapje in te verstoppen.  
 
a  Bedenk eerst een onderwerp. Schrijf dat in het midden. Zet er omheen allerlei 
woorden die te maken hebben met je onderwerp.  

b  Schrijf nu een tekst van je woorden. Zet op elk streepje een lettergreep van je 
tekst. Probeer op de dikke streepjes de klemtonen te schrijven. Zo zingt je tekst 
straks het fijnst. Tip: probeer een rijm te maken. 
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Refrein:  Carnaval, hoera hoezee. Trek je feestkleding aan en doe maar mee.  

De polonaise lopen wij met veel plezier. Van hier naar daar, van daar naar hier.  

!

c  Lees elkaars couplet. Kleur bij de leukste 3 een vlaggetje in. De coupletten met de 
meeste gekleurde vlaggetjes vormen jullie eigen carnavalsnummer! 


