
Vliegen

Ik wilde vliegen als een vogel maar ik wist niet hoe
Dus ging ik op een ochtend naar de zwaluw toe
Ik vroeg of hij het me kon leren
Maar hij zei ‘Nee, je hebt geen vleugels en geen veren
Je bent te kaal, je bent te slap, je bent te zwaar
Vergeet het maar!

Ik wilde vliegen als een vogel maar ik wist niet hoe
Dus ging ik op een ochtend naar de zeemeeuw toe
Ik vroeg of hij het me kon leren
Maar hij zei ‘Nee, je hebt geen vleugels en geen veren
Je bent te kaal, je bent te slap, je bent te zwaar
Vergeet het maar!

Ik wilde vliegen als een vogel maar ik wist niet hoe
Dus ging ik op een ochtend naar de arend toe
Ik vroeg of hij het me kon leren
Maar hij zei ‘Nee, je hebt geen vleugels en geen veren
Je bent te kaal, je bent te slap, je bent te zwaar
Vergeet het maar!

Ik wilde vliegen als een vogel maar ik was zo moe.
Dus ging ik op een avond naar mijn hangmat toe
Ik viel in slaap tussen de bomen
Maar toen ik sliep werd ik een vogel in mijn dromen.
Ik sloeg mijn vleugels uit en fladderde omhoog
En ik vloog 
  


